
Oordelen of veroordelen?  

Lief zusje hier een briefje 

omdat ik je zo mis. 

De korte berichtjes op Facebook 

de aanmoedigingen op mijn fietsritjes 

Ja alles mis ik 

ook je uitbundig gedrag 

Wat je gedaan heb kan ik niet goedkeuren 

maar ik oordeel niet, ik veroordeel niet! 

Ongewild ben ik in het moeras getrokken 

een moeras van emotie een moeras van wantrouwen. 

En omdat ik niet wil oordelen ben ik alles kwijt 

ik had beter kunnen veroordelen maar dat kan ik niet. 

Geen neefjes meer en geen nichtjes 

gelukkig wel mijn eigen kringetje wat veel waard is 

Geen zus en ook geen zwagers 

maar ik kan wel genieten van twee kleinkinderen 

Wat als ik wel een oordeel had? 

dan zou ik mijzelf niet meer hebben. 

Lief zusje, uiteindelijk komt alles goed 

een lange adem en veel geduld. 

Misschien droogt het moeras wel op 

en komt het allemaal wel goed. 

Voor nu heb ik vrede met hoe het nu is 

ik ben mij van kwaad niet bewust. 

Het komt goed! Uiteindelijk. 


